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een extra rondje om half acht. De laatste keer voor
het naar bed gaan, wat meestal inhoudt tussen 10 uur
en half 11. Zoals U ziet een vrij bewerkelijk pro-
gramma. Nu is dit nog een middelgrote hond (dalmatier),
maar hoe groter de hond des te meer beweging heeft

hij nodig.

Dan nog een goede raad voor personen die alleen wonen
en dus overdag vlug even naar huis gaan om hun hond
uit te laten. Als het dier langer dan 4 of 5 uur alleen
zit, neem dan bijtijds een tweede hond. Een hond
alleen wordt lui en vadsig. Mocht U er het geld en

de ruimte voor hebben, dan zouden wij willen adviseren:
"altijd een tweede hond aanschaffen".

De opvoeding van een jonge hond is niet iedereen gegeven.
Je moet onder alle omstandigheden consequent blijven.
Wordt hem eenmaal iets verboden dan moet je dit blijven
doen anders weet hij niet waar hij aan toe is. Verder
verschilt het karakter van iedere hond. Je hebt gemak-
kelijk op te voeden dieren, waaronder zeer zeker een
herder, en de meer hardleerse. Persoonlijk hebben wij
liever met de laatste te doen. Als ze eenmaal iets
begrijpen, zullen ze er niet meer van afwijken. Sommige
honden hebben een harde hand nodig, een ander weer niet.
Daar moet iedereen persoonlijk achter zien te komen.
Door in de beginperiode veel met ze bezig te zijn leer
je ze het beste kennen. Maar moet het dier vanaf het
begin al in zijn mand en mag hij niets inbrengen, dan
wordt het beest wel verknoeid. Ze hebben echt zelf ook
wel iets te zeggen,

Leer ze zo jong mogelijk vertrouwd te worden met water.
In de zomer samen met Uw hond zwemmen is heerlijk, goed
voor U en de hond. Een eigen plaats mdet de hond hebben.
Niet een mand in de keuken of gang, maar centraal in de
kamer want hij is een gezelligheidsdier en vindt het
prettig bij de mens te zijn. Laat de hond wel een hond
blijven, ga er niet mee op schoot zitten, maar ren of
stoei met hem. Kleed hem ook niet aan, zoals bij regen
een regenjasje en bij kou een wollen jasje. Blijf zoveel
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Yan Rabarbertaarten en Zinzezelzers, of :
Man, wat ben ik blij dat Ik een vyrouw bean P

Heren, schrikt niet; ik heb de stoute mannenschoenen
aangetrokken, ondanks de enge ruimte die ik hierin
vond, en me eens effe in jullie situatie verplaatst.

Hier volgt mijn schokkend relaas:

's Ochtends vroeg begint het geduvel al; het wordt
me nu duidelijk waarom steeds meer mannen hun ge-
zicht laten ontsieren door een baard! Het aankleden
met daarbij als climax het schoeisel, is een regel-
recht teken voor Zijne Heiligheid de Hond dat mijn
begeleiding op zijn ochtendwandeling een feit gaat
worden., Teruggekomen, na als een man regen en wind
getrotseerd te hebben, verslind ik een paar boter-
hammen want het is al half negen (of negen uur, of
half tien, in ieder geval is het "al'} en ik begeef
mij naar de instelling die mij mijn zoéven genocemde
boterham doet verdienen. Tk stort mij daar in mijn
dagelijkse werkzaamheden die ik slechts driemaal
onderbreek, respectievelijk voor een 'bakkie' om
half elf, een rondje klaverjas om half &én en een an-
der bakkie om drie uur.

Nadat ik mij vervolgens door een vergadering gewor-
steld heb als lid van de &én of andere ¥ommissie die
moet kijken of het Zinvol is om een tweede Rommissie
in te stellen, die zal kijken of het Zinvol is om
de eerste kommissie op te heffen, sleep ik mij uit-
geput naar mijn vierwielig monster, dat mij instink-
tief brengt waar ik zijn moet: thuis.

En, zoals dat een goede echtgenoot betaamt, infor-
meer ik vriendelijk bij mijn vrouw, hoe zij haar
dag zoal heeft doorgebracht. Niet zonder jalouzie
hoor ik haar verslag.







































